
   VERZAMELAAR VAN DE MAAND    

 

Tijdens een verzamelbeurs krijg ik regelmatig het een en ander in mijn handen gedrukt 

met de woorden: “Zoek er maar iemand voor!” Daarbij zitten ook regelmatig pennen. 

Soms schrijven ze zelfs nog. Vorig jaar bezocht Mart samen met zijn vrouw Toos onze 

verzamelbeurs, maar toen had ik de bij elkaar verzamelde pennen net aan een andere 

verzamelaar meegegeven. Na de laatste verzamelbeurs had ik weer een flinke zak 

pennen bij elkaar verzameld. Ik besloot Mart te mailen of hij er belangstelling voor had 

en of hij een tentoonstelling wou houden met zijn verzameling. Hij reageerde al snel 

dat hij wel een tentoonstelling wou houden. Op zondag 27 oktober laat hij zijn pennen 

zien op de verzamelbeurs in Zijtaart. 
 

Als je bij het huis van Mart aankomt zie je buiten al dat daar een pennenverzamelaar 

woont. Naast zijn voordeur staat een super grote pen. Mart vertelde dat die er al ruim 

10 jaar staat. Hij kreeg hem van zijn collega’s bij het afscheid van zijn werk.  
 

Op de foto hierboven staat Mart voor een gedeelte van zijn verzameling. We hadden 

even uitgerekend dat daar alleen al ongeveer 55.000 pennen staan. Het zijn 7 rijen met 

ieder 9 zelfgemaakte gelijke bakjes en 3 bakjes extra. Per bakje zitten er ongeveer 840 

pennen in vertelde Mart. Zijn vrouw vertelde dat er ook nog een heleboel pennen op 

zolder staan. Mart schat dat er daar nog ongeveer zo’n zelfde hoeveelheid staat, maar 

zijn vrouw denkt dat het er nog veel meer zijn. Mart schat zijn verzameling op ongeveer 

125.000 stuks. 



   VERZAMELAAR VAN DE MAAND    

 

Mart verzamelt nu ongeveer 40 jaar pennen. Het begon ermee dat hij op het werk van iemand een pen kreeg. 

Zijn collega die er ook een kreeg vroeg of hij de pen mocht hebben. De collega verzamelde pennen en die had 

direct gezien dat het 2 verschillende pennen waren. Dus vroeg Mart waarom hij die pen wou hebben. Hij besloot 

de pen te houden en begon zelf met het verzamelen van pennen. 

 

In eerste instantie verzamelde hij alle pennen die hij kon krijgen, maar na een aantal jaren verzamelen werd dat 

toch echt te veel. Hij besloot een aantal soorten pennen weg te doen. Hij verzamelt nu nog pennen van de 

merken: Parker, Prodir, Penpoint, Baron, Stilolinea en S-pen. Hij verzamelt ook nog pennen met het onderwerp 

defensie. Als hij nu nog pennen aan zijn verzameling toevoegt moeten ze nog helemaal compleet en netjes zijn 

en de opdruk moet er nog goed op zitten. Hij neemt alle pennen graag aan, ook al zijn ze niet mooi meer. Als ze 

niet meer mooi zijn gaan ze naar Terracycle voor recycling en daarmee wordt de kas van de PVN gesteund en 

ieder jaar ook een goed doel. (PVN is Pennenverzamelaars Vereniging Nederland, zie pennenverzamelaar.nl)  

Natuurlijk worden alle pennen die hij krijgt wel eerst nagekeken of er nog iets leuks bij zit voor zijn eigen 

verzameling, of de verzameling van anderen. Op de ruilbeurzen worden ze dan weer geruild of weggegeven.  

 

Hij had daarover nog een leuke anekdote. Een paar jaar geleden kregen ze een verzoek van een 

medeverzamelaar om zijn verzameling op te halen. Hij stopte ermee. Ze gingen met 2 auto’s en een aanhanger 

naar zijn huis, onder aan een dijk. Achter in zijn tuin had de verzamelaar een oude caravan staan die zat 

helemaal vol met pennen. Toen ze die allemaal in de auto’s en op de aanhanger hadden geladen zei de vrouw: 

“Jullie zijn nog niet klaar, de zolder staat ook nog vol.” Toen ze later weer de dijk op wilden rijden, lukte het niet 

om de dijk weer op te komen. Ze waren te zwaar beladen, de auto met aanhanger rolde weer terug. 

 

Ik had de zak met pennen, die ik voor hem had, thuis al goed 

bekeken. Hier zat ook een bannerpen bij. Ik vroeg hem of hij die niet 

verzamelde. Want die had hij niet genoemd. Hij vertelde dat hij die 

ook verzamelde, maar daar had hij er niet zoveel van, maar 

ongeveer 100 verschillende. Ik liet de pen aan hem zien (zie foto 

links). Deze kende hij nog niet. Hij trok de banner heel voorzichtig 

een klein stukje open om te kijken en deed hem toen voorzichtig 

weer dicht. Ik vertelde hem dat ik geprobeerd had er een mooie foto 

van te maken. En dat het maar goed was dat hij niet gezien had 

hoever wij hem uitgetrokken hadden. Ook de floaty pennen had hij 

niet genoemd. Dit zijn pennen waar vloeistof inzit en waar dan bijvoorbeeld een trein of auto op en neer kan 

gaan. Hij vertelde dat hij die vroeger wel gehad had, maar die had hij allemaal weggegeven aan een 

verzamelaar die alleen floaty pennen spaarde.  

 

In de 40 jaar dat hij pennen verzameld heeft, heeft hij zelf ook 

ongeveer 50 pennen laten maken. Als u bovenaan dit artikel 

kijkt, dan staat daar deze keer geen titel, maar de pen die Mart 

liet maken voor de 31e ruilbeurs die hij in Hegelsom 

organiseerde. Hij houdt ieder jaar (vanaf 1993) op de 2e 

zondag van maart een ruilbeurs. De pennen die Mart zelf heeft 

laten maken bewaard hij in een speciale map. Daar zitten ook 

enkele pennen bij van de PVN. Mart is een aantal jaren 

secretaris geweest van de PVN. De laatste jaren vragen ze 

hem om als hij pennen voor zijn ruilbeurs besteld er ook gelijk 

een te bestellen voor de ruilbeurs die de PVN ieder jaar in Voorthuizen organiseert. Er worden ieder jaar nog 5 

pennenruilbeurzen georganiseerd. In februari, maart, mei, september en november.  

Verzamelbeurs 

Mart Heldens uit Hegelsom houdt op zondag 27 oktober een tentoonstelling op de verzamelbeurs in Zijtaart. Als 

u van tevoren contact met hem wilt opnemen kan dat via 077-398 53 88 of martheldens@home.nl. 

Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Zuid Nederland van De Verzamelaar 


