
   VERZAMELAAR VAN DE MAAND   

 

Tijdens de tentoonstelling die de heemkundekring Zeeland op 29 

december in het Heemhuis hield stond daar ook Piet van der Ven uit 

Zeeland met een verzameling koekblikken. Toen ik hem vroeg was hij 

direct bereid om de koekblikken op de verzamelbeurs in Zijtaart te laten 

zien, dat doet hij op zondag 23 maart.  

 

Hij vertelde dat hij pas ongeveer 3 jaar koekblikken verzamelt. Toen ik 

hem vroeg wat de aanleiding was vertelde hij dat hij daar een gedicht 

over had geschreven, zijn “ode aan het verzamelen”. Hij kwam een 

koekblik tegen in een kringloopwinkel en hij vond het mooi. Het 

herinnerde hem aan de vele mooie fietsvakanties die hij samen met zijn 

vrouw door Nederland heeft gemaakt. Daarbij bezochten ze vooral 

mooie monumenten en gebouwen. Zijn vrouw Trudy zoekt van tevoren 

vaak wat uit over de geschiedenis van een plaats en wat er te zien is.  
 

Als ze onderweg een kringloopwinkel tegen komen, vinden ze het ook 

wel leuk om daar even rond te kijken. Ze gaan niet speciaal op stap of 

op zoek naar koekblikken, maar als ze er toevallig een tegen komen 

vinden ze het wel leuk om die aan de verzameling toe te voegen. Toch 

hebben ze in 3 jaar tijd al een leuke collectie bij elkaar gebracht.  

Koekblikken met foto’s 

VERZAMELEN 

Je hebt een mooi voorwerp 

Je houdt het voorzichtig vast 

Bekijkt het van alle kanten 

En geeft het een mooi plekje 

 

Je hebt weer zo’n mooi voorwerp 

Hetzelfde, maar dan net iets anders 

En zet het er bij 

Op dat mooie plekje 

 

Een derde voorwerp dient zich aan 

Ook op dat mooie plekje er bij 

 

En zie, je bent een verzameling begonnen 

 

Ontspannen en soepel breidt deze zich uit 

En blijft je veel voldoening geven 

 

Ziedaar, dat heerlijke verzamelen! 

 

Door Piet van der Ven 



   VERZAMELAAR VAN DE MAAND    

 

Hij weet niet meer welk het eerste blik was wat ze 

gekocht hebben, maar het zou het blik van de 

Koppelpoort in Amersfoort kunnen zijn. Dit vindt hij in 

ieder geval ondanks de beschadigingen een heel mooi 

blik, wat de essentie van zijn verzameling weergeeft. Hij 

herinnert zich dat hij op het voetgangerspad stond en 

naar de prachtige poort keek. Het gebouw heet de 

Koppelpoort omdat er een weg is naar de stad, maar 

ook een poort voor bootjes. Hij vond het alleen jammer 

dat als je je omdraait het uitzicht een heel lelijk 

stationsgebouw is. Hij heeft 2 koekblikken met deze 

Koppelpoort. Het blik op de foto heeft de Koppelpoort 

op de deksel en aan de zijkanten andere gebouwen in 

Amersfoort. Hij heeft ook een blik van de provincie 

Utrecht en daar staat de Koppelpoort juist aan de zijkant.  

 

Piet heeft ook een blik met op het deksel een 

lunchroom en bakkerij. Hij denkt dat winkels vroeger 

benaderd werden om zelf zo’n blik te laten maken voor 

hun klanten. Ze konden dan kiezen wat voor 

afbeeldingen ze op het koekblik geplaatst wilden 

hebben. Op de zijkanten van het blik van staan diverse 

afbeeldingen uit Hellendoorn. De meeste blikken in zijn 

verzameling zijn 

donkerblauw zoals 

hiernaast, met het ruitjes 

patroon, maar hij heeft ze 

ook in het rood, oranje en 

lichtblauw.  

 

Naast de koekblikken heeft hij ook 3 kleine blikjes van roomboter babbelaars. Als hij een blik tegenkomt weet 

Piet meestal niet zo uit zijn hoofd of hij het blik al heeft. Hij heeft daardoor nu ook al 2 blikjes dubbel. Op het 

deksel van die blikken staat een boer met paard en kar en in de kar meisjes in Walcherense klederdracht. 

Trudy, de vrouw van Piet heeft daarom van ieder blik een foto op haar telefoon staan, zodat ze kan kijken of ze 

het blik al heeft. Hij heeft geen ansichtkaarten van de afbeeldingen die op de blikken staan. Dat vindt hij ook niet 

nodig. Hij wil deze verzameling zo eenvoudig mogelijk houden. De koekblikken vragen ook weinig onderhoud. 

 

Piet vertelde dat het verzamelen altijd bij hem in het bloed heeft gezeten. Toen ik hem vroeg wat hij dan vroeger 

verzameld had deed hij daar een beetje geheimzinnig over. Hij zei: “Dat laat ik je dadelijk nog wel zien. Als ik 

een mooi voorwerp tegenkom met nostalgische waarde dan vind ik het zonde om het weg te gooien.” Later 

vertelde hij dat hij 3 oude auto’s heeft, waarvoor hij zelf met wat hulp het onderhoud doet. Hij heeft ook 3 oude 

tractoren en daarmee bezoekt hij ook het IHF (Internationaal Historisch Festival) in Panninen. Verder kreeg hij 

eens van iemand een oude olielamp. Hij vond hem toch wel mooi en hing hem in zijn garage op aan een draad. 

Nu hangen er inmiddels 10 olielampen aan die draad. Hij kreeg ook eens een oude thermometer op een emaille 

plaat en nu hangen er 10 van zulke thermometers op een rij. Zo heeft hij ook miniatuur autootjes, zakmessen en 

oud speelgoed. Het zijn allemaal geen grote verzamelingen, maar als hij iets krijgt wat hij mooi vindt, dan vindt 

hij het moeilijk om het weg te doen en als hij dan nog zo’n object tegenkomt dan zet hij het er bij. Het 

verzamelen gaat bij hem zoals in het gedicht wat hij geschreven heeft. 

Verzamelbeurs 

De koekblikken verzameling van Piet van der Ven is op 23 maart te zien op de verzamelbeurs in Zijtaart. Wilt u 

contact met hem opnemen? Dat kan via 0486 45 17 73 of ptvanderven@ziggo.nl.  

Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Zuid Nederland van De Verzamelaar 


