
   VERZAMELAAR VAN DE MAAND   

 

Tijdens de verzamelbeurs van zondag 25 mei in Zijtaart zal Hannie van Duijnhoven een aantal bijzondere items 

uit haar Diddl verzameling laten zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs.  
 

In 2005 kwamen er af en toe kleine meisjes naar de verzamelbeurs met de vraag of daar ook Diddl geruild kon 

worden. Natuurlijk kon er Diddl geruild worden, maar aangezien de een alweer weg was voor de ander kwam, 

kwamen ze elkaar niet tegen en kon er dus niet geruild worden. Ik hoorde toen dat er Diddl ruilbeurzen 

georganiseerd werden waar wel 100 kinderen op af kwamen om blaadjes te ruilen. Ik kocht zelf ook een paar 

schrijfblokken, want het ging om de blaadjes van die blokken. De verzamelbeurs in Volkel werd aangekondigd 

als Diddl ruilbeurs. Toen de eerste kinderen kwamen was de reactie dit is geen Diddl ruilbeurs, want er zijn 

geen andere kinderen. Ik zei “dit is een Diddl ruilbeurs, maar ook voor andere verzamelingen. Ik heb ook 

blaadjes dus we kunnen ruilen.” Maar de blaadjes die ik had waren gewoon in Nederland in de winkel gekocht, 

die hadden ze allemaal al. Maar toen ze bij mij gekeken hadden kwam het volgende kind binnen en daarna 

weer een en dus kon er geruild worden. Uiteindelijk kwamen er zo’n 50 kinderen. Ik besloot eens op zoek te 

gaan naar bijzondere blokken en op Ebay Duitsland werd er volop te koop aangeboden. Daar was de hype al 

over het hoogtepunt heen. Mijn Duits is erg goed en ik kan uitstekend met de computer omgaan. Dus kocht ik 

een paar partijtjes met Duitse Diddl blokken. Van januari 2006 tot en met april 2011 

maakte ik iedere maand een kleurplaat van Diddl met de agenda van de 

verzamelbeurs. Kinderen kregen bij de ingang een heel oud Diddl blaadje met een 

witte achtergrond en een leuke Diddl afbeelding.  

 

Kinderen brachten soms deze catalogus (zie afbeelding) mee om aan te kruisen 

welke blaadjes ze nog zochten. Soms waren het ook afdrukken van een Diddl 

website waar wel de index van de website bij stond, maar slechts de helft van de 

blaadjes omdat de website pagina te breed was. Voor de Diddl verzamelaars die de 

beurs bezochten maakte ik daarom overzichten van blaadjes en van de nieuwe Diddl 

die verschenen was. Ik stuurde e-mails met de aankondiging van de verzamelbeurs 

en daarbij een overzichtje van Diddl blaadjes. De overzichtjes zette ik ook op een 

gratis website onder de naam Diddlmom.  

 



   VERZAMELAAR VAN DE MAAND    

 

De eerste Diddl catalogus stamt uit januari 1998, het Knuddel-Sammlung 

boek. Deze catalogus heeft 439 bladzijdes en bevat alles wat toen al van 

Diddl was verschenen. Niet alleen kaarten, blaadjes, briefpapier en zakjes 

zoals de catalogus van 2006, maar ook bekers, glazen, spelletjes, 

cadeauverpakkingen, knuffels, kalenders, magneten, beeldjes, stickers, 

Kaasbladen (het Diddl tijdschrift) en nog van alles meer.  

 

In 1998 waren er pas 16 verschillende briefpapier sets verschenen, in mei 

2005 waren dat er 174 en in 2010 waren dat er al 315. Daarna verscheen 

er geen nieuwe Diddl meer en nam het aantal verzamelaars ook snel af.  

Helaas hield de provider van mijn Diddlmom website in 2008 op met het 

hosten van mijn die site. Ik kocht zelf een domeinnaam en maakte de 

website www.diddl.verzamel-ik.nl. Door allerlei technische problemen en 

omdat ik alles helemaal opnieuw erop moest zetten is het niet gelukt om 

de website weer volledig te maken. Toen ik begin dit jaar besloot om een andere provider te nemen omdat de 

vorige erg duur was geworden, was mijn website 2 weken niet online. Ik dacht dat er amper nog mensen op mijn 

website zouden kijken en dat hij dus niet gemist zou worden. In die 2 weken kreeg ik echter diverse e-mails met: 

“Help, waar is je website, hij komt toch wel weer terug?” De periode dat mijn website weg was viel toevallig ook 

samen met een persbericht van Thomas Goletz, de tekenaar van Diddl, dat er in oktober 2025 weer nieuwe 

Diddl blokken zullen verschijnen, onder de naam Diddl is Back. Ik werd in die weken zelfs benaderd door het 

RTL4 nieuws of ze bij mij konden komen filmen, maar omdat ik in Uden woon, vonden ze dat te ver weg.  

 

Ik heb rond 2006 van bijna alle blokken er 1 gekocht. Het is mij toen niet gelukt om aan enkele beginnummers te 

komen. Ik heb ongeveer 850 Diddl blokken en inmiddels misschien wel de grootste Diddl verzameling van 

Nederland. Op mijn site staan ook diverse afbeeldingen van blaadjes die ik alleen voor mijn eigen verzameling 

heb. Of waar ik ooit een mooie afbeelding van heb gekregen van bezoekers van mijn site. De laatste tijd 

ontvang ik regelmatig e-mails van de kleine meisjes van toen, die graag hun verzameling verder compleet willen 

maken. Dit zijn inmiddels 30’ers. De blaadjes die ze kopen komen allemaal direct van de blokken af en zijn 

helemaal netjes en ongekreukt, want daar wordt streng naar gekeken door Diddl verzamelaars. De eerste 

blokken hadden een eenvoudige witte achtergrond met ruitjes en alleen onderaan de pagina een leuk Diddl 

plaatje. Later waren de blaadjes helemaal licht gekleurd en de blokken hadden bijzondere eigenschappen zoals 

lichtgevend, glitter, goud, geur en zelfs een uitgestanste postzegel in een blaadje.  

 

De effectkaarten en de boekenleggers waren voor mij de reden om Diddl 

te gaan verzamelen. De eerste kaarten van Diddl die uitgegeven werden 

waren hele eenvoudige ansichtkaarten, maar ook die werden steeds 

mooier. Vooral op de 3D beweegkaarten en diepte-effectkaarten was ik 

direct verliefd. Door een geribbeld plastic laagje over de kaart lijkt de 

afbeelding extra diepte te hebben of te kunnen bewegen. Ook zijn er 

kaarten met een laagje fluweel, geur, glitter en draai- en schuifkaarten. Er 

waren zelfs kaarten met een witte vlek die je nat moest maken om de 

afbeelding te kunnen zien. 

 

Nu mijn site diddl.verzamel-ik.nl weer helemaal goed werkt heb ik het de laatste tijd heel druk met allerlei 

bestellingen. Zodra ik even ruimte heb voeg ik steeds weer nieuwe pagina’s toe met overzichten die ik jaren 

geleden al gemaakt heb en die nog steeds op mijn computer staan. Mijn eigen kaarten verzameling zal ik zeker 

meenemen naar de verzamelbeurs als ik daar op 25 mei ga tentoonstellen. Enkele verhalen over de 

beginperiode van Diddl zijn ook te lezen op www.moetjekijken.nl. 

Verzamelbeurs 

Hannie van Duijnhoven laat een klein gedeelte van haar Diddl verzameling op zondag 25 mei zien op de 

verzamelbeurs in Zijtaart.  

Als u contact wilt opnemen met Hannie kan dat via 06 1372 9837 of diddlmom@hotmail.com. 

Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Zuid Nederland van De Verzamelaar 


